
 

Culturele wandeling met QR-Code 

Link: 

 

Betreft: Café – winkel - Hoes 

 

Als ik langs dit huis wandel komen steeds deze 3 woorden naar voren. Én een mooie foto: 

 

 

Op de gevel staat nog genoteerd: Café. We zijn bij het huis/boerderij van de voormalige familie 

Schepens. In de volksmond: “Biêj Sjeep” genoemd. Van oorsprong kwam deze familie uit Maarheeze.  

Het huis werd in 1902 gebouwd. De uitbaters van het café waren Hubert Schepens en Jacomina 

(Jöäkske) Teeven. Joannes Hubertus Schepens (1854-1942) kwam uit een gezin van 16 kinderen en 

woonde vanaf zijn huwelijk rond 1895 is Leerdam. Daar werden ook zijn eerste 6 kinderen geboren. 

Vooralsnog is niet helemaal duidelijk wat hij in Leerdam deed. Na april 1902 verhuisde het gezin naar 

Tungelroy waar nog 7 kinderen werden geboren. Vanaf het begin werd café uitgebaat.  

 



 
Advertentie uit 1939 

 
Naast café kon men bij Schepens vanalles kopen, zoals ook blijkt uit bovenstaande advertentie van 

januari 1939 



 

 
Later werd de café/winkel voortgezet door zoon Cor (1908-1964) 

 



Iedereen kent hem wel. Johnny Hoes. Smartlappenzanger en platenbaas. Wie kent niet zijn plaat 

“Och was ik maar bij moeder thuis gebleven” die 450.000 x over de toonbank ging. Rotterdammer 

Johnny Hoes werd in 1917 in Rotterdam geboren en kwam in 1939 in Tungelroy terecht als sergeant 

die bruggen moest bewaken tijdens de mobilidatie. Daar leerde hij in het café Schepens zijn vrouw 

Jacqueline Schepens (1918-1986) kennen. In 1940 trouwde hij zijn Jacqueline. Hij richtte zijn eigen 

platenmaatshappij Telstar op en floreerde met veel albums. Hij bleef tot zeer hoge leeftijd actief.  

 



 
 


