Culturele wandeling met QR-Code

Link:

Betreft: Wit u dat......

- Dit kerkhof op 28 september 1863 werd ingezegend.

- Voor deze datum moest men naar de begraafplaats van Weert Stad

- De installatie van het kerkbestuur, vroeger de kerkfabrieksraad geheten, vond plaats op 31
mei 1866 bij Koninklijk besluit

- Normaliter worden alle bisschoppen van Roermond in Roermond begraven, behalve de uit
Tungelroy afkomstige Pierre Moors. Hij was bisschop van Roermond, maar wenste in
Tungelroy begraven te worden. Zo geschiedde in 1980.

- Gedeeltes van de St. Annamolen in Tungelroy zijn afkomstig uit Hardenberg en Groenlo

- In 1930 telde Tungelroy 115 huishoudens

- In oktober 1931 telt Tungelroy 670 inwoners

- 1290: eerste vermelding van Tungelroy

- Carnavalsvereniging De Bokkenriejers bestaat veel langer dan hun (her)oprichting in 1968.

- Reeds in 1901 trok er een optocht door Tungelroy

- Waarom de jaren 50, toen er ook al carnavalsprinsen in Tungelroy waren nu niet meer
meetellen is ons een raadsel.

- Inde Tungeler Wallen was een woonoord van Ambonezen van 1951 tot 1968.

- De aanwezige barakken die men voor het woonoord van de Ambonezen gebruikten waren
van het voormalige NAD kamp uit WOII (NAD= Nederlandse Arbeidsdienst)

- In 1889 bevatte Tungelroy 70 putten die hoofdzakelijk tot doel hadden het water te
gebruiken bij brand.

- Aanvraag voor de bouw van het kapelletje in Tungelroy: behandeling in de gemeenteraad op
6 augustus 1900

- Van oorsprong was de boerderij Heurshof een hoeve van de van Horne’s. Zij gebruikten het
als buitenverblijf.

- Bij de volkstelling van 1796 telde Tungelroy 225 inwoners, 85 kinderen en 7 personen boven
de 65 jaar

- Het missiekruis hier op het kerkhof is een van de oudste missiekruisen van Nederland! Het
staat tegen het vroegere lijkenhuisje.

- De castertbrug was er al in 1535: hij is vernieuwd in 1616

- Wolven zijn weer in het nieuws. Hier werden er ook waargenomen: in 1613 vangt Willem
Pelmers 6 wolven in het Wijfelterbroek

- In 1907 wordt er mond- en klauwzeer geconstateerd in Tungelroy. Het was het 5° geval in
heel Limburg.

- Tungelroy kende ook een zwerver: Henricus Pons alias A. Zondertuis (1898-1977). Vanaf
halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw wordt hij al in onze contreien gesignaleerd



- Hij ligt begraven in Tungelroy op het kerkhof

- In 1940 telt Tungelroy 4 koloniale winkels, 1 schoenmaker, 1 kleermaker, 1 smid, 3
timmerlieden, 1 school, 16 café’s, 1 zaal, 1 slagerswinkel.

- Inde oorlog (40-45) stort een Lancaster bommenwerper neer in Tungelroy: 4
bemanningsleden vinden de dood. Ze liggen begraven op het kerkhof. Onlangs werden de
assen van een overlevende uitgestrooid bij zijn kameraden

- Een Engelse soldaat stierf door een verdwaalde kogel bij Mans in Tungelroy: Gordon Langley.
Hij werd in Tungelroy begraven en later herbegraven in Nederweert.

Nog een fijne dag!



